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HET EERSTE WOORD 

Wandelen is super gezond. Elke dokter zal u aanraden om dagelijks de benen 
te strekken, de natuur of de stad in te gaan, het bloed door uw aderen te laten 
stromen en intussen uw stad en uw omgeving beter te leren kennen. Niet 
voor niets heeft moeder natuur de Krekel begiftigd met een stel poten (of zo 
je wil een stel benen) die hem toelaten in één stap (of sprong) zijn 
lichaamslengte te overbruggen. Kijk maar eens op de kaft van dit Krekelblad 
naar de afbeelding van de Krekel en je zal zien dat krekel met dergelijk stel 
poten ver zal geraken… 

Je kan echter ook het nuttige aan het aangename koppelen en het wandelen 
combineren met het verhogen van je culturele kennis van onze stad.  

Neem dus deel aan onze GEZINSZOEKTOCHT. Er is een vragenboekje in 
mekaar gestoken, dat deze boeiende stadswandeling begeleidt. Het is te 
koop voor de democratische prijs van 5 euro bij Visit Oudenaarde, Markt 1.  

En je kan een prijs winnen. Prijsuitreiking tijdens het eindevenement op 21 
september! 

Men zegge het voort, men zegge het voort…  
Allen daarheen. 

Jullie Krekel.   
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EINDEVENEMENT 

Op zondag 21 september sluiten wij in de namiddag ons Jubileumjaar af 
met een groot eindevenement. Wij voorzien erfgoedwandelingen en 
bezoeken in het centrum van Oudenaarde. Meer uitleg hierover vindt u op 
de volgende pagina’s. 

Daarna verwachten we iedereen op de Markt van Oudenaarde voor het 
groot volksfeest. Wij voorzien randanimatie met o.a. een optreden van het 
Oudenaards Harmonieorkest, de bekendmaking van de winnaar van de 
wedstrijd Oudenaardse Handelszaak met de mooiste Nederlandstalige naam
en de prijsuitreiking van de Gezinszoektocht. 

Drank- en eetstanden zullen natuurlijk niet ontbreken! 

Inschrijven en vooraf betalen voor de wandelingen en bezoeken is verplicht. 
U kan hiervoor terecht op onze website oudenaarde.davidsfonds.be. 
In de deelnameprijs van €15,00 zijn drank- en eetbonnen t.w.v. €13,50 
inbegrepen. Indien u problemen heeft met de online reservatie kan u altijd 
terecht op ons secretariaat. 

Wie niet deelneemt aan de erfgoedwandelingen of bezoeken is gratis 
welkom op de Markt vanaf 16.00 uur. Inschrijven hiervoor is niet verplicht. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

13.30 – 14.15 uur: ontvangst en info op de Markt 

14.15 – 14.30 uur: verzamelen aan de afspraakplaatsen 

14.30 – 16.00 uur: cultuurwandelingen en bezoeken  

16.00 uur: start van het groot volksfeest 
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ZONDAG 21 SEPTEMBER 2025 

Hieronder vindt u meer uitleg over de vijf erfgoedwandelingen en bezoeken 
waaruit u kan kiezen. Opgelet: alle activiteiten hebben een beperkt aantal 
deelnemers. Schrijf dus snel in! 

MOU  

Het MOU, museum Oudenaarde, is gehuisvest 
in een van de mooiste stadhuizen van België 
dat als iconisch 16e-eeuws monument 
behoort tot het UNESCO werelderfgoed. 

De imposante lakenhalle is het decor voor  
wandtapijten uit de 16e en 17e eeuw. 

De aanzienlijke collectie zilverwerk, 
geschonken door familie De Boever – 
Alligoridès, laat iedereen meegenieten van absolute topstukken. 

Verder op het programma staan een smidse op zolder, de indrukwekkende 
volkszaal en de rijkelijk versierde schepenzaal. 

Afspraakplaats: inkom Visit Oudenaarde (Dienst Toerisme, stadhuis, Markt 1) 

Het Kezelfort 
Het Kezelfort is een 9 hectare groot fort van de 
vesting Oudenaarde, gebouwd tussen 1822-1824 
als onderdeel van de Wellingtonbarrière met als 
doel de stad te beschermen tegen een mogelijke 
inval vanuit Frankrijk. 

Uniek voor het Kezelfort is zijn mijngangstelsel. 
Het is het enige fort in de geschiedenis van 
Vlaanderen dat met een tegenmijnstelsel werd 
uitgerust. De 38 mijngangen waren bedoeld om 
ondermijningen van de vestingmuren door de 
tegenstander tegen te gaan. 

Nadat het fort vanaf 1850 buiten gebruik werd 
gesteld, bouwde de eigenaar een uitkijktoren op de voormalige fortgronden. 

Afspraakplaats: parkeren in de Hoge Weg  
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Kasselrijhuis 
 

Oorspronkelijk was het Kasselrijhuis 
de zetel en de vergaderzaal van de 
feodale vertegenwoordigers van de 
graaf van Vlaanderen in de kasselrij 
Oudenaarde. 
Na de Franse Revolutie werd de 
kasselrij opgeheven en herbestemd 
tot onderwijsgebouw van het O.L.V.-
college (nu Bernarduscollege). 

Het geheel bestaat uit drie verschillende bouwfasen: het oudste deel links werd 
gebouwd in de 16de eeuw in een eenvoudige renaissancestijl, het middendeel 
met jaartal 1702 is in Lodewijk XIV-stijl opgetrokken en het rechterdeel werd 
toegevoegd in 1906. We zien er (Oudenaardse) wandtapijten, historische 
brandglasramen, een prachtige houtsnede enz.. Ook de kapel met altaar, 
tabernakel en kruisweg van prof. Elmar Hillebrand worden bezocht. 

Afspraakplaats:  Bernarduscollege Hoogstraat 30 

Brouwerijwandeling 

Oudenaarde is een brouwerstad! Zeker als we het hebben over onze Adriaan 
Brouwer, maar nog meer als het over bier en brouwerijen gaat. Ooit telde het 
stadscentrum 26 brouwerijen en we vinden daar nog altijd sporen van terug. 

Hector Neyt neemt ons mee voor een 3,5 
km lange wandeling door de binnenstad, 
houdt halt op plaatsen waar we de 
sporen van de Oudenaardse brouwerijen 
nog zien en vertelt ons onverwachte 
verhalen over het verleden van het 
Oudenaards Oud Bruin! 

Even voorbij halfweg is er Brouwerij 
Liefmans. De rijke geschiedenis van deze 
brouwerij keert terug tot 1679.  

Afspraakplaats:  Centrum Ronde van Vlaanderen 
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Van arbeiders en baronnen

Een iets minder gekend stukje Oudenaarde is de Gevaertswijk. Een van de best 
bewaarde geheimen van de stad ligt aan de rand van het fraaie stadspark Liedts, 
wat op zijn beurt weer grenst aan pittoreske volkstuintjes.  

Op het einde van de 19de-eeuw 
ontwikkelde onze stad zich tot 
een bloeiende nijverheids- en 
industriestad. Het toen nog 
middeleeuwse stadsbeeld 
wijzigde ingrijpend door de 
bouw van een station, de 
aanleg van nieuwe lanen, de 
oprichting van textielfabriek 
Gevaert en een wijk met 
typische fabriekshuizen. De 
eerste in de stad met elektriciteit!  

Deze wandeling vertelt het boeiend verhaal van het leven in een arbeiderswijk én 
belicht de sociale verschillen in het 19de-eeuwse Oudenaarde. 

Afspraakplaats: aan de rechterzijkant van het stadhuis in de Nederstraat 

EINDEVENEMENT 
zondag 21 september 2025 

vanaf 13.30 uur 
Markt Oudenaarde 

Inschrijven via https://oudenaarde.davidsfonds.be
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11 juliviering 

Op vrijdag 11 juli maken we er opnieuw een 
spetterende Vlaamse Feestdag van!

Wat over onze nationale Vlaamse Feestdag te zeggen valt, is doorheen de jaren 
voldoende gezegd. Iedereen weet dat op 11 juli 1302 op de Groeningekouter bij 
Kortrijk een historische zege bevochten werd door de ‘kleine lieden’ uit het 
graafschap Vlaanderen tegen de ridderschap uit Frankrijk. 

Toen is de beslissing gevallen dat het graafschap Vlaanderen niet door het 
Franse koninkrijk zou worden opgeslorpt. Dat is voor elke zelfbewuste Vlaming 
genoeg om er zijn nationaal feest van te maken. 

En juist omdat die strijd voor het zelfstandig bestaan als Vlamingen nog niet 
gestreden is, zijn er nog steeds redenen om deze geschiedkundige gebeurtenis 
te herdenken.

Vrijdag 11 juli om 19.00 uur: feestzitting in de volkszaal van het stadhuis 

Programma: 

 Rik Pinxten, emeritus hoogleraar culturele antropologie aan de UGent 

 Hendrik Paternoster, nationaal voorzitter van de Marnixring zal het 
hebben over: Cultuur beleven in Vlaanderen maakt mensen gelukkig

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de muziekacademie. 

Nadien volgt een feestdrink. 

Vlaanderen feest op de markt

Animatieprogramma in het stadscentrum van vrijdag 11 tot zondag 13 juli 

Vlaanderen vlagt
Laat van vrijdag 11 tot zondag 13 juli de 
leeuwenvlag wapperen. 

Wees fier Vlaming te zijn!
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ONZE GEZINSZOEKTOCHT: meer dan een aanrader! 
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DE MUZE 

Het was zomer en Krekel verlangde naar zee. Hij wou de krijtrotsen van 
Frankrijk en Engeland zien, die een  hoge dam voor het land vormden. En hij 
dacht aan de dichteres die voor krijtdiertjes een gedicht schreef: 

KRIJTDIERTJES

Tja, neem nu de krijtdiertjes.  
Ze leefden hier, omdat ze er waren, en ze waren er, omdat ze leefden.  
Zover ze konden, aangezien ze konden en zoveel ze konden. 
In het meervoud, omdat er meer waren,  
zij het elk apart,  
in de eigen, want het was hun eigen  
kalkschaal.  
In lagen, want het waren lagen,  
heeft de tijd ze later samengevat,  
zonder in details te treden,  
want in details schuilt medelijden.  
En zo heb ik hier voor me  
twee uitzichten in één:  
een triest kerkhof  
van eeuwig rusten  
of  
ravissante, uit de zee,  
de lazuren zee oprijzende witte rotsen,  
rotsen, die hier zijn, omdat ze er zijn. 

dichter  Wislawa Szymborska – Uit “Hier” uitg. De Geus 
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