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HET EERSTE WOORD 

De herfst begon zijn eerste dag, terwijl Krekel zijn eerste woord zocht. Er 
viel regen uit de lucht.  

't Is triestig dat het regent in de herfst; dat het buiten regent en waait in de 
herfst. Krekel denkt aan R.M. Rilke, die schreef over een hheerrffssttddaagg.  

Heer: het is tijd. Het was een grootse zomer.   
Leg nu uw schaduw op de zonnewijzers  
en laat de wind over de velden komen. 

Beveel de vruchten vol te zijn;  
verleen hen nog twee zuidelijker dagen,  
stuw ze naar de voleinding, en jaag  
de laatste zoetheid in de zware wijn. 

Wie nu geen huis heeft, bouwt het ook niet meer.  
Wie nu alleen is, zal het nog lang blijven,  
zal waken, lezen, lange brieven schrijven,  
rusteloos in de  lanen dwalen, heen en  weer,  
als op de wind de blaren zullen drijven. 

Maar regen en wind weerhouden de Krekellezers niet hun huizen uit te 
komen. Zij komen gezwind naar onze volgende activiteit over de 
Boerenkrijg! 

Jullie Krekel.  
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DE BOERENKRIJG IN DE NEDERLANDEN 

De Boerenkrijg was, 225 jaar geleden, een korte opstand tegen het Franse 
gezag in de Zuidelijke Nederlanden. Die opstand vond plaats van 12 
oktober tot 5 december 1798. Ook in Oudenaarde en Ronse werd er 
gestreden. 

Hoewel het een zware nederlaag werd, nam de revolte in de traditionele 
geschiedschrijving mythische proporties aan: de Boerenkrijg werd 
geromantiseerd als een belangrijke gebeurtenis in de Belgische 
natievorming en vervolgens in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd.

Streed de bevolking werkelijk ‘Voor Outer en Heerd’, voor 
godsdienstvrijheid, voor het Ancien Régime tegen de moderne 
hervormingen of tegen de opgelegde dienstplicht? 
Wat was het doel? De Franse Republiek weg, maar wat dan? De arend van 
Oostenrijk, de Brabantse driekleur of de kleuren van Oranje? Werd er ‘Leve 
België’ geroepen of ‘Voor het oude Nederland’?  

In deze lezing gaat de heer François Van Gehuchten na waarom onze 
voorouders, voornamelijk boeren, plots krijgers werden. Daarbij zoomt hij 
ook in op de lokale gebeurtenissen.  
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DONDERDAG 25 OKTOBER  

De heer François Van Gehuchten is historicus 
en publiceerde eerder een drieledig werk over de 
Limburgse bokkenrijders. Nadien bestudeerde 
hij vier jaar het ongenoegen tijdens het 
Directoire (1795-1799), toen ook de criminaliteit 
een recordhoogte bereikte. In 2019 resulteerde 
dit in de publicatie: Liever de Kogel of de 
Guillotine. De Boerenkrijg in de Nederlanden.

De Boerenkrijg 
lleezziinngg ddoooorr FFrraannççooiiss VVaann GGeehhuucchhtteenn 

ddoonnddeerrddaagg 2255 ookkttoobbeerr 22002233  
VVoollkksszzaaaall SSttaaddhhuuiiss oomm 2200..0000 uuuurr 

 

prijs: € 12,00     leden DF € 8,00      OK-pas € 4,00 
Aan de kassa: zelfde prijzen 

Reserveren is niet nodig. U kan gerust aan de kassa betalen. 
Wenst u toch te reserveren en vooraf te betalen dan kan dat via 
secretariaat@davidsfonds-oudenaarde.be of 055 31 31 84 (liefst na 
18.00 uur) 
Gelieve bij reservatie het juiste bedrag over te schrijven op 
BE90 4435 6293 2132 van DF-Oudenaarde met vermelding ‘Boerenkrijg’ 

Woensdag

Woensdag

eric.devriendt@scarlet.be
Markeren

eric.devriendt@scarlet.be
Markeren
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VERNIEUW UW LIDMAATSCHAP  

In september ontving u vanuit het 
Nationaal Secretariaat een uitnodiging 
om uw lidmaatschap te hernieuwen. 
U kreeg deze uitnodiging via mail. Wie 
geen mailadres heeft, ontving een brief. 

Het lidgeld bedraagt net als vorig jaar € 
29. Gebruik bij de betaling steeds uw 
persoonlijke gestructureerde 
mededeling of gebruik de betaallink. 

Maar net zoals vorig jaar kan u ook uw 
lidmaatschap vernieuwen door € 29 te 
betalen op rekening van Davidsfonds 
Oudenaarde BE90 4435 6293 2132 

Wat krijgt u als lid in de plaats? 

Voordelig deelnemen aan de culturele activiteiten die georganiseerd 
worden door de plaatselijke afdelingen 

6 x per jaar het nationale ledenblad Het Accent en 8 x per jaar onze 
De Krekel

10% korting op boeken in de webwinkel 

Een ledenbon van 20 euro, na een eerste aankoop van boeken in de 
webwinkel van Davidsfonds voor een bedrag van minimum 30 euro. 
De bon is geldig tot het einde van het kalenderjaar en kan men 
gebruiken bij een volgende aankoop in de webwinkel. 

Korting op aanbod Davidsfonds Academie en Davidsfonds 
Cultuurreizen en bij tal van cultuurpartners 
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BEDRIJFSBEZOEK DANILITH 

Een familiebedrijf met traditie 

Meer dan 100 jaar geleden, in 1921, start Octaaf Delmulle als eenvoudige 
meubelmaker-schrijnwerker. Hij geeft zijn passie voor houtbewerking 
door aan zijn vier zonen. Zij maken de kleine meubelmakerij groot en 
breiden ze eind de jaren 40 uit tot 
een bedrijf gespecialiseerd in 
traditionele woningbouw. 
Met alle ervaring, die generatie op 
generatie wordt doorgegeven, vindt 
zoon Daniël Delmulle in de gouden 
jaren 60 het unieke Danilith-
bouwsysteem uit. 

Opgelet: om veiligheidsredenen gebeurt het bezoek in groepjes van 
maximaal 12 personen. 

We voorzien 2 bezoekmomenten: 
 donderdag 9 november om 13.00 uur 
 dinsdag 14 november om 9.00 uur 

Het bezoek duurt ongeveer 3 uur. 

Het aantal deelnemers is beperkt. Reserveer dus tijdig! 

Bedrijfsbezoek Danilith 
donderdag 9 november om 13.00 uur 

of dinsdag 14 november 2023 om 9.00 uur 
Waregemseweg 146 Wortegem 

Het bezoek is gratis maar reserveren is verplicht via 
secretariaat@davidsfonds-oudenaarde.be of 055 31 31 84 (liefst na 
18.00 uur) 
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CULTUUR IN DE REGIO 

DAVIDSFONDS

Asper (info 055 30 01 29)

zondag 22 oktober om 14.00 u. 
De best bewaarde geheimen van de Vlaamse Ardennen, 
wandeltocht o.l.v. Danny De Looze 

vrijdag 3 november om 20.00 u. in OC Martinus 
Menselijk gedrag in crisissituaties
lezing door Erik de Soir 

Brakel  

vrijdag 27 oktober om 20.00 u. in de BIB 
Navo tussen vrede en oorlogsdreiging, lezing door Ludo De 
Brabander 

dinsdag 7 november om 20.00 u. in de BIB 
Zwarte kappen en Gekroonde hoofden
lezing door Jan Pauwels 

donderdag 23 november om 20.00 u. in de BIB 
Onbehagen 
lezing door Paul Verhaeghe 

Kruisem (info 0477 69 59 11) 

zaterdag 11 november om 14.30 u. in het ECC 
De Canon van Vlaanderen in 60 vensters verbeeld
lezing door Jan Cumps 
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CULTUUR IN DE REGIO 

Zottegem (info 0476 64 66 92)

woensdag 18 oktober om 20.00 u. in CC Zoetegem 
Verander de klimaatverandering
voordracht door Nic Balthazar 

zaterdag 21 oktober om 16.00 u. in de St.-Andreaskerk in Strijpen 
symposium over De Boerenkrijg in Zottegem

woensdag 25 oktober om 20.00 u. in CC De Steenoven Herzele 
360° zorg leidt naar 360° winst
voordracht door Wouter Torfs 

VL@S ( info 055 30 41 53)

vrijdag 27 oktober om 14.30 u. in Ladeuze 
Medische mythen 
lezing door prof. Dirk Devroey, decaan faculteit 
geneeskunde en farmacie VUB 

DE WOEKER (info 055 39 03 63 of cc.de.woeker@oudenaarde.be) 

vrijdag 27 oktober om 20.30 u.  
Gelukszoekers, theater

zaterdag 28 oktober om 20.30 u. 
Ongekende Evidenties, mix van theater, muziek 

vrijdag 3 om 20.30 u., zaterdag 4 om 20.30 u. en zondag 5 
november om 16.00 u. 
Zo Vader, Zo Zoon ,humor 

zaterdag 11 november om 20.30 u. 
Klink, theater
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DE MUZE 

Soms moet men niet ver zoeken om aangenaam verrast te worden. 
Soms duikt er een dichter(es) op, die in de onze streek woont.  

Van deze dichteres koos Krekel:  

De Vink 

De nacht reeds vol van ruisend lokken,  

van vogelstemmen en geheim krakeel.  

Het mysterieuze duister bedrukte  

mij met zijn gefluister, verrukte  

met zijn maanmetalen kleed. 

Ik was een kind en hield van luisteren  

naar die éne kleine keel  

die als in waanzin door bleef zingen. 

De poes lag onder de seringen bij  

de muur, ze deed alsof ze sliep  

omdat ze me wist komen op dit uur. 

Uit: ‘Verkleurde tuin’ 1984 - Bea De Longie 
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