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HET EERSTE WOORD 

Toen Krekel nog naar de lagere Krekelschool ging, leerde hij met de hele 
klas een lied zingen: “Wij reizen om te leren”. 
Zijn hele leven heeft hij dit onthouden. Hij heeft het zich  nooit beklaagd om 
op reis te gaan. Was het naar de hoge bergen of het vlakke land, was het 
naar de eindeloze zee of naar de drukte van culturele hoofdsteden, steeds 
was er de bekoring van de natuur, of de ontdekking van oude of nieuwe 
steden.  

De zomerse volksverhuizingen tonen aan dat velen daar min of meer 
hetzelfde over denken.  
Ook onze Davidsfondsafdeling houdt van reizen: de voorbije jaren werd 
telkens gezocht naar een regio waar wat te zien en te beleven valt.   

Daarom wil deze Krekel (Uw lijfblad) ook een en ander vertellen over de 
voorbije reis naar Friesland. Het was er vlak, met uitzondering van de 
terpen, er was water, zelfs veel water, maar ook veel groen, er waren 
prachtige zwarte paardjes, schaapjes en lammetjes, koeien die melk en 
kaas leverden, molens die geen graan moesten malen, maar water 
moesten wegpompen. Er waren indrukwekkende dijken, platbodems en te 
veel fietsen. 
En het eindigde met een (of twee) trappisten… 

We reisden dus om één en ander te leren. 

Krekel wenst aan al onze leden en lezers een prettige vakantie! 

Jullie Krekel. � �
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GEZINSZOEKTOCHT 

Onze gezinszoektocht is een mix van een 
gezinsvriendelijke zoektocht en een 
historische wandeling van 3,8 km door het 
centrum van Oudenaarde waarbij we de 
raakpunten met Davidsfonds Oudenaarde 
toelichten. 

Het vragenboekje bevat tekst- en 
fotomateriaal waarmee we jullie doorheen de 
historische kern van Oudenaarde gidsen. De 
aangeboden toelichtingen zijn ter plaatse 
raadpleegbaar via QR-codes. Maar u heeft 
deze informatie niet nodig om de vragen te 
beantwoorden. U kan deze info ook thuis nalezen. 

Het vragenboekje kost € 5 en is te koop 

 tijdens de tentoonstelling 150 jaar DF Oudenaarde 

 bij Visit Oudenaarde (Dienst Toerisme in het stadhuis, 
Markt 1 Oudenaarde) 

De antwoorden kunt u
 digitaal ingeven (alle info hierover vindt u in het vragenboekje) 
 afgeven bij Visit Oudenaarde of daar in de bus stoppen 

Er zijn prachtige prijzen te winnen! 

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het slotevenement op zondag 21 
september 2025. De winnaars worden per mail verwittigd. 

Het parcours is buggy- en rolstoelvriendelijk

Een aanrader voor groot en klein! 

����
�
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TOT 14 ZONDAG SEPTEMBER  
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EINDEVENEMENT ZONDAG 21 SEPTEMBER 2025 

Op zondag 21 september sluiten wij in 
de namiddag ons Jubileumjaar af met 
een groot eindevenement. Wij voorzien 
cultuurwandelingen en bezoeken in het 
centrum van Oudenaarde. Hieronder 
een greep uit het aanbod geleide 
wandelingen: 

 Onze-Lieve-Vrouwecollege (Hoogstraat 30) 
 Het Kezelfort
 Brouwerijwandeling 
 MOU 
 Vrouwenverhalen over jonkvrouwen, coopwijven en andere dames 

De geïnteresseerden kunnen zich vanaf 15 juni voor één van deze 
activiteiten inschrijven via onze website oudenaarde.davidsfonds.be.

Wij voorzien de nodige randanimatie. Er zijn drank- en eetstanden voorzien.

Noteer deze datum alvast in uw agenda. 

EINDEVENEMENT 

zondag 21 september 2025 
vanaf 15.00 uur 

Markt Oudenaarde 

Meer info in onze volgende Krekel of vanaf 15 juni op onze website 
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REISVERSLAG: FRIESLAND 

Op woensdag 7 mei vertrokken wij met 58 leden naar Friesland. Een 
culturele Elfstedentocht waar de zon volop van de partij was. Op zaterdag 
10 mei kwamen we terug thuis. Moe maar voldaan, zoals dat heet. Wat er 
ondertussen allemaal gebeurde, kan u hieronder lezen. 

woensdag 7 mei '25 

Met een ongelooflijk luid analoog geschel luidde onze wekker uit het jaar 1959 
de nieuwe dag in. Waar het opstaan andere dagen met gekreun en gesteun 
gepaard gaat, sprongen wij nu, geschrokken als van de duivel, het bed uit. De 
een tegen de ander botsend dwaalden wij door het huis. Kort: om 05.45 uur 
stonden wij gepakt en gezakt voor de bus. Alle Samsonites puilden uit alsof 
eenieder voor maanden op reis wilde gaan. 

De Reisvogel bracht ons, met een tussenstop, waar wij moesten zijn: 

Zwolle.

Onze gids, Willem, laveerde met ons 
door de smalle pittoreske straatjes 
vol toffe winkeltjes en pittoreske 
gevels. "Hier moeten wij zeker nog 
eens terugkomen" zeiden wij 
opnieuw, net als alle jaren ervoor. 
Het zou er niet van komen. 

Een afgedankte kerk was na de 
transformatie getransformeerd in een indrukwekkende boekenzaak. Tot onze 
opluchting verloren wij er de voorzitter en zijn eega.  Het voelde aan als een 
bevrijding, ook al duurde dat niet lang. 

Een bollenwinkel met typisch Zwolse bollen, waar de zoetigheden nog in de 
kelder worden gemaakt (spijts het Europees verbod) trok natuurlijk de meeste 
aandacht. Op de bus vernamen wij dat de meeste snoepjes uit Sint-Niklaas 
kwamen van bij Thijs. Hahaha.  

Enkelingen hadden de boekenkerk niet gezien en haastten zich na de lunch om 
er alsnog een beeld van te hebben. Die van Maastricht is mooier, klonk het 
afgunstig. 
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Joure was de volgende halte. Knalrode koffiepotten verwelkomden ons. Zij 
vertelden ons dat hier generaties lang koffie werd en wordt geroosterd.  

Douwe Egberts en nazaten wisten tot op 
vandaag hoe ze klanten konden verleiden en 
behouden. Alle neuzen gingen de lucht in om het 
bedwelmende en verslavende aroma van koffie 
in zich op te nemen. De seuten dronken 
PickWickthee, en zie: ook die was een product 
van D.E. 

Niet alleen werd er hulde gebracht aan de 
stichtende familie, ook andere ambachten 
werden er belicht: klokkenmakers, kopergieters 
en boekdrukkers. De ontelbare vrijwilligers in het 
museum, trots op hun verleden, waren erg 
mededeelzaam.  

Om 17uur waren wij meer dan moe getrampeld en belandden in Leeuwarden. 

Marc en Thérèse stalen de show toen ze de grote zaal van ons hotel, waar wij 
zouden dineren, theatraal binnenstuikten. Gelukkig zonder al te veel erg. 

Er kwam zwarte rook uit een Romeins dak. 

donderdag 8 mei '25 

Om te netwerken en lobbyen is het belangrijk om 
héél vroeg aan het ontbijt te zitten. Ditmaal 
misten wij deze kans niet. 

Christina, een jonge goedlachse en vriendelijke 
gids troonde ons mee naar een pareltje van 
middeleeuwse architectuur. Hoewel de bouwers 
al snel in het snot hadden dat hun schietlood 
scheef schoot en ze dus niet recht omhoog aan 
het metselen waren, bleven ze dapper 
doorbouwen. Het resultaat: een toren waar Pisa 
afgunstig van is. Wellicht hoopten ze dat hun terp 
wel in de goede richting zou verzakken. 

Ze wachten nog steeds. 
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Aan een bedeldeur van een kerk 
vernamen wij dat er ook een deur 
was voor de adel en toen de gids 
erover vertelde werd ze onderbroken 
door ene Paul D.R. (om 
privacyredenen gebruik ik enkel 
initialen) die beweerde rechtstreekse 
afstammeling te zijn van die Willem 
De (fantasie)Rycke. Verstomming 
alom. Thuis had hij bewijzen. De gids 
nam zijn bewering met een container zout, dacht er het hare over en hervatte 
onverstoord haar verhaal. 

De Blokhutpoort, een oude 
gevangenis vol prutswinkeltjes was 
ons verzamelpunt. Alan prees de 
gids en zei dat ze een extra ster op de 
bips verdiende. Het deed haar 
blozen. 

Harlingen 

Een toeristenboot nam ons mee 
richting de Waddeneilanden. De 
Friezen zijn trots op hun overwinning 
op de zee, en terecht. Zoet wordt er 
van zout gescheiden door een dam. 
Met handen en voeten probeerden ze 
ons het nut ervan uit te 
leggen.  Omdat wij het na de 
boottocht nog niet al te goed 
gesnapt hadden, reden we richting 
een interactief centrum. Toen snapten wij het. Bijna. 

Een belangrijk tussendoortje: dank aan de organisatoren voor hun 
vindingrijkheid, organisatietalent, de vele voorbereidingen, de reparatie van de 
bus, maar vooral het eindeloze geduld met ons. 
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"Habemus papam!"  Hét onderwerp van de avond. Het sterke vermoeden dat 
één van onze medereizigers wel eens familie van de nieuwe paus kon zijn, hield 
ons de rest van de avond bezig.  (n.v.d.r. Betrokkene ontkent met klem) 

In het late uur slaagden een paar dorstigen erin om een vrolijk lied te schrijven 
over het ongeval met de bus. "De deuren van de bus gaan open en toe, open 
en toe, open en toe, de deuren van de bus gaan open en toe, als de bus gaat 
rijden..." 

vrijdag 9 mei '25 

Geen medelijden met ons. Nauwelijks vijf kwartier kregen wij om te ontbijten 
en dat is ontzettend moeilijk, gezien de ruime keuze aan ontbijtdinges. 

Dokkum 

Het meest noordelijk gelegen stadje van Nederland. Omgeven door weiden, 
water, bomen, grote stallen met uilenplaten, zwarte paarden, zwarte 
melkgevende koeien en anderskleurige vleeskoeien. Je leert wat op de bus 
hoor. 

Het was een heerlijk weertje en de rondvaart was een feest. Je zou het het 
Friese Latem kunnen noemen, maar een kwart zo duur. Twee keer verloren wij 
bijna schielijk het leven door de veel te lage bruggetjes. Dank zij een paar 
zwaargewichten lag de boot net diep genoeg. Een guitige gids nam het ter land 
over. Sappige anekdotes (soms zelf verzonnen) toverden een lach op onze 
gezichten. Zo vertelde hij over de man van een bazige vrouw die, om te zien 
hoe het er in andere huishoudens aan toe gaat, op onderzoek ging. Hij nam 26 
appels mee, één per huis en drie paarden: een wit, een bruin en een zwart. Hij 
zou de appels en paarden delen. Waar de man baas was kreeg deze een paard, 
waar de vrouw de broek droeg, een appel. Hij vroeg telkens "wie is er baas in 
huis?" "De vrouw!" Die kreeg een appel. Toen hij nog maar 1 appel en drie 
paarden overhad, was het antwoord van de boer "ik".  "Goed... dan krijg je van 
mij een paard. Welk paard kies je? Het witte, het bruine of het zwarte?". De boer 
bekeek de magere knollen en zei: "het witte".  

Achterin klonk er gestommel en zijn vrouw haastte zich naar de deur. "welnee, 
het witte wordt snel vuil en dan moet ik het wassen, neem het zwarte!". Het 
koppel kreeg de laatste appel... 
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Het is mooi om te zien hoe sterk de Friezen houden van hun land, tradities, taal 
en cultuur. Alles wordt er goed verzorgd en geëerd. Een voorbeeld voor de 
Vlamingen, denk ik dan. 

Leeuwarden 

Wij konden en mochten een namiddag deze prachtige stad vrij verkennen. Eén 
en al bedrijvigheid, een bruisend leven, fietsers, winkelende dames, 
vredesactivisten, toffe winkeltjes, boeiende boekhandels, openlucht 
gymnasten en drinkende toeristen. 

De moeite sloeg toe, het werd stiller op de bus en zie: wij zijn er weer één kwijt. 
Zoals ik al eerder schreef:  2% verlies aan reizigers kunnen wij thuis nog 
uitleggen, maar het blijft vervelend. 

De moppen over Robert vermenigvuldigen zich ten koste van Trump. Het 
verloren gewaand schaap dook intussen ongedeerd op. Oef! 

Traditioneel is de laatste avond een chique gebeuren, ook ditmaal. Bediening 
aan tafel, exquise gerechten om vingers en duimen van af te likken en de sfeer 
was opperbest. Wij konden ons nog net bedwingen om te vragen waar de 
kroketten bleven. Naast ons, veel lager bij de grond, was er het voetbalstadion 
waar om het behoud gespeeld werd. Wij hadden het op de TV kunnen zien, 
maar sommigen wilden liever de twee vedetten van ons zien hoe ze voor de 
plaatselijke TV werden geïnterviewd. Ze deden het super,  zo onvoorbereid.  

Bekijk het filmpje op https://nos.nl/r/633275 of scan 
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zaterdag 10 mei '25 

Sneek. 

De forse, doch vriendelijke gids troonde ons fier 
mee naar dé Waterpoort. Onze aandacht werd 
echter getrokken door honderden glimmende 
slepers, fraai versierd met vlaggetjes want er was 
een reünie en ze wilden pronken met hun 
afgedankte boten.  

Het was even wachten tot de vorige groep weg 
was om binnen te gaan in het oude poortgebouw. 
Het was er piepklein. Net groot genoeg om er met 
onze groep in te kunnen.  

Wetend dat er een zeer kroostrijk gezin in woonde, maakte dat wij meteen 
respect kregen voor de vele bewoners. 
Nog een geluk dat ze rechtopzittend 
sliepen. 

Ook in Sneek was er constant een 
oorlog tegen het water. Ik kon het mij 
zo voorstellen dat bij een grote 
overstroming de grafzerken zich 
openden en de lichaamssappen zich 
vermengden met het water dat ook 
gebruikt werd om te drinken en de was 
te doen. Beikes!

Hindeloopen, het kleinste van de 
elfstedenstadjes. Het leek zo 
weggelopen uit "Midsummer 
Murders". Lieflijk, waterrijk, netjes, 
mooi en laag.  
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Er is een museum waar al het afgedankte oud ijzer, dat enigszins op schaatsen 
lijkt, uitgestald wordt. Op de bovenverdieping zie je wat de Friezen zoal weg 
doen, de plaatselijke kringloopwinkel zeg maar. 

De klokken luidden er want de 
restauranthouder was overleden en, 
ook al was er geen kerkdienst, de 
gemeenschap zou door het geklingel 
weten dat hij nog bovengronds 
was.  Een sms’je aan de koster stopte 
de klepels en dan wist iedereen 
meteen dat hij veilig onder de grond 
zat. Tja, de nieuwe tijd. 

Van ver deed het haventje denken aan een bundel witgeverfde tandenstokers. 
Van nabij bleken het masten te zijn van luxe- en andere jachten waarvan wij nu 
weten dat ze 1.000.000€/strekkende meter kosten.  

Het was er lekker toeven op de dam 
tussen de levende lamsragout en het 
klotsende water van het IJsselmeer. 

Helaas, mooie reizen duren niet lang 
en de paters Westmaldezen wachten 
al met het eten en hun zelf 
gebrouwen bier. 

Eéntje vroeg er naar een witteke van 
Hoegaarden. Helaas.... 

Draai en keer het zoals je wilt. Davidsfonds Oudenaarde zond zijn volgelingen 
uit en bracht ze dik tevreden met de IJsvogel weer naar huis. 

Wij kijken al uit naar 2026. 

dyn ferslachjouwer, 
altyd fleurige Hans 
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DE MUZE 

Het is nog juni en de zomer is nog niet begonnen. Maar de lente laat zich 
volop voelen als een grote langgerekte zomer, een nauwelijks verstopte 
vakantie. 

De muze slaapt in het geurend hooi. Krekel is in zijn nopjes.  

DE  TACHTIGERS 

�
Vandaag beleef ik voor het eerst  
dit jaar 
de zwoele hitte van een meidag 
met de zee van Kloos 
en mei van Gorter 
en de geur van gemaaid gras 
In een krijtwit klaslokaal- 
voorwaar geen aangenaam vooruitzicht- 
gelukkig zijn er links de appelboom  
in bloei, de tuinman 
in zijn roodgeblokte hemd 
en rechts de schapen rustend 
in de schaduw. 
De lente vordert snel: 
de lammeren, sneeuwwit en donzig- 
nieuw nog 
vóór de paasvakantie 
zijn grijs en springen al niet meer. 

Dichteres van dienst: Patricia Lasoen.�





Redactie 

Verantwoordelijke uitgever:

Secretariaat

Vormgeving

Redactie:

Eric De Vriendt, Doornikse Heerweg 105, 9700 Oudenaarde
055  31 42 97

Claire Puissant, Kortrijkstraat 61, 9700 Oudenaarde
 secretariaat@davidsfonds-oudenaarde.be   055  31 31 84

Tom Van den Berghe

Bezoek ons op 

Bart Vanommeslaeghe, Eric De Vriendt

oudenaarde.davidsfonds.be

, Jan Amez


