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HET EERSTE WOORD 

Krekel heeft niet de gewoonte om dikwijls naar academische zittingen te 
gaan. Maar voor één keer wilde hij toch een uitzondering maken. En dat 
was omdat er een heel speciale gelegenheid was,  namelijk de viering 
van 15�0��jaar Davidsfonds Oudenaarde.  Het valt moeilijk te beschrijven 
hoe groot de ambiance was op deze viering, maar één ding is zeker, er 
was vBe2e2l9 ambiance. 

De volkszaal van het stadhuis zat stampvol. Niet alleen waren zeer veel 
van onze leden opgedaagd. Bovendien was er veel schoon volk, te weten 
notabelen van onze fiere stede én van onze vereniging. Zelfs de 
nationale voorzitter was present en hield een opmerkelijke lezing.  Om 
degenen die er niet bij konden zijn, toch te laten kennisnemen van de 
inhoud van die lezing hebben we ze hier in deze Krekel  afgedrukt. Maar 
ook degenen die er wél bij waren en toch nog eens zijn wijze woorden 
willen lezen, kunnen dit dus ook. 

Ook de Burgemeester en Schepenen lieten zich niet onbetuigd en prezen 
onze vereniging. Een min of meer geschiedkundig luik werd naar  voor 
gebracht. En eerder ongewoon voor academische zittingen:  er werd 
door bestuursleden een lijflied ten gehore gebracht.  We zijn geen 
Pavarotti of Bartoli, maar het was toch verdienstelijk, wat zeker ook  toe 
te schrijven is aan de inspanningen van onze pianist-begeleider.  

Enfin, om kort te gaan. Het was een goede zitting, zodat elkeen  terecht 
een aperitiefje  had verdiend.  

We kijken al uit naar de viering van 175 jaar Davidsfonds Oudenaarde en 
naar de volgende academische zitting. Iedereen is opnieuw welkom. Wie 
weet zingen we nog eens ons lijflied! 

Jullie Krekel. � �
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TENTOONSTELLING 150 JAAR DAVIDSFONDS OUDENAARDE 

Beleef het verhaal van onze afdeling en geniet van de 
kunstwerken van Davidsfondsleden. 

Deze tentoonstelling bestaat uit drie delen: 

 Historisch materiaal: krantenknipsels, 
affiches, publicaties, oude boeken, 
postkaarten enz. waarmee we de 
geschiedenis van onze afdeling 
illustreren.  

 de thematische en multimediale voorstelling van onze recente 
werking in betoverende decors. 
Dit zal bij velen heel wat herinneringen oproepen! 

 recent werk van DF-leden uit onze en de omliggende afdelingen  

TENTOONSTELLING 
1 5 0  J A AR  D A VI DSF ONDS  O UD EN AAR D E 

Kapel en gaanderijen 
Oud-Hospitaal Oudenaarde 

zaterdag 31 mei tot zondag 8 juni 
elke dag van 14.00 tot 18.00 uur 

�

gratis inkom

����

�
� �
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31 MEI TOT 8 JUNI KAPEL OUD-HOSPITAAL 
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31 MEI TOT 8 JUNI KAPEL OUD-HOSPITAAL 

Op zondag 16 maart openden wij 
ons feestjaar met een academische 
zitting in de volkszaal van het 
stadhuis. Het was een fantastische 
gebeurtenis. Een paar sfeerbeelden 
en de begeesterende woorden van 
dhr. Peter De Wilde, Nationaal 
Voorzitter van het Davidsfonds, 
willen wij u zeker niet onthouden. 

De rol van Davidsfonds gedurende 150 jaar in Vlaanderen en de impact die 
dit vandaag heeft voor de gemeenschap (door Peter De Wilde)

Geachte aanwezigen, dames en heren, vrienden van het Davidsfonds, 

Het is met grote eer en diepe vreugde dat ik vandaag 
hier voor u sta, als voorzitter van Davidsfonds 
Nationaal, op deze bijzondere viering van 150 jaar 
Davidsfonds en 150 jaar Davidsfonds Oudenaarde. Dit 
is een buitengewone mijlpaal in de geschiedenis van 
Vlaanderen en een bewijs van de blijvende kracht van 
cultuur, taal en gemeenschap. 

Onze wortels liggen diep in de Vlaamse samenleving. 
De stichters van Davidsfonds begrepen dat een sterke 
gemeenschap niet alleen gebouwd wordt op 
economische welvaart of militaire veiligheid, maar ook 
op een gedeelde taal, op gemeenschappelijke verhalen, 
op literatuur en kunst die een volk inspireren en 
samenbrengen. Die dubbele basis – enerzijds het 
streven naar een sterk en ontvoogd Vlaanderen, 
anderzijds de inspiratie die voortkomt uit ons 
christelijke wereldbeeld – vormt de kern van wie we zijn 
en hoe we, 150 jaar later, nog steeds standhouden in een 
veranderende wereld. 

Davidsfonds heeft zich altijd onderscheiden door een actieve rol te spelen in het 
bewaren en versterken van onze culturele identiteit. In tijden van onderdrukking bood 
het een platform voor intellectueel verzet. In tijden van politieke veranderingen hielp 
het om onze taal en geschiedenis levend te houden. En vandaag, in een tijd waarin 
culturele versnippering, mondialisering, hyperindividualisme en digitalisering onze 

Nationaal Voorzitter 
Peter De Wilde 
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traditionele vormen van cultuurbeleving uitdagen, blijft Davidsfonds een baken van 
kennis en inspiratie. En onze tijd heeft meer dan ooit nood aan bakens. 

Een dynamische toekomst bouwen

We zitten opnieuw in een tijdsgewricht waarin de 
“hardere” materies, zoals economie en veiligheid, 
voorop staan. Dit is begrijpelijk, want deze thema’s 
raken ons allen. Maar juist in zulke tijden is het des te 
belangrijker dat er organisaties zoals Davidsfonds zijn, 
die de zachte, maar essentiële waarden van taal, 
cultuur en geschiedenis blijven bewaken en bepleiten.

Cultuur en taal zijn niet louter ornament van een 
samenleving, zij zijn het fundament waarop we 
bouwen. Taal is ons communicatiemiddel, maar ook 
een identiteit, een manier van denken, voelen en 
begrijpen. Het is de drager van onze geschiedenis en 
tradities, van onze gezamenlijke verhalen. Wanneer 
taal en cultuur verwaarloosd worden, dreigen we als 
gemeenschap onze samenhang en onze eigenheid te 
verliezen. 

De impact van taal en cultuur overstijgt het individuele 
niveau en raakt de samenleving als geheel. Taal biedt 
mensen de mogelijkheid om zichzelf te ontplooien, om zich te verbinden met anderen 
en om actief deel te nemen aan het maatschappelijke debat. Daarom is het werk van 
Davidsfonds zo essentieel: wij bewaken niet alleen het erfgoed van het verleden, maar 
we bouwen actief aan de toekomst. We willen Vlamingen sterker en bewuster maken 
zodat ze eigenaarschap kunnen opnemen over wat de voorbije generaties nalieten 
(“van nalatenschap naar eigenaarschap” is trouwens ook de ondertitel van de 
Vlaamse beleidsvisie op erfgoed). 

Dit doen we onder meer door in te zetten 
op cultuur en cultuureducatie, 
gemeenschapsvorming en erfgoedzorg. 
Davidsfonds organiseert talloze 
initiatieven waarbij mensen via boeken, 
lezingen, academische cursussen en 
culturele activiteiten de rijkdom van hun 
taal en cultuur kunnen beleven. Dit is geen 
nostalgische bezigheid, maar een 
investering in de toekomst. Een 
samenleving die zijn taal en cultuur 
koestert, is een samenleving die zichzelf 
begrijpt en die geworteld is in een stevige identiteit. 

Alan Michels bracht ludiek het 
verhaal van onze afdeling 

Schepen van Cultuur Marieke De Vos



6 

Daarom wil Davidsfonds mensen in Vlaanderen en Brussel blijvend samenbrengen 
rond onze taal, cultuur, kunst, geschiedenis en erfgoed. Meer dan ooit willen we dat 
op een positieve en inclusieve manier doen. Wij blijven partijpolitiek neutraal, maar 
willen vanuit onze missie wel degelijk een maatschappelijk engagement opnemen en 
bijdragen aan het publieke debat. Dit willen we aanpakken vanuit vier kerngedachten: 

1. Je engagement is waar je thuis staat – je thuis is waar je je engageert

Identiteit is geen statisch, maar een 
dynamisch gegeven. Onze identiteit 
als Vlamingen is verbonden met een 
plek die ‘Vlaanderen’ heet en a fortiori 
met de gemeenschap die er leeft. 
Mensen moeten de ‘plek’ kennen die 
ze samen delen – of het nu lokaal, 
bovenlokaal of Vlaanderen-breed is. 
Daar waar mensen zich verbonden 
voelen met hun omgeving, ontstaat 
ware verbondenheid, gastvrijheid en 
fierheid.

2. Taal als gemeenschapsvormende motor De promotie van de Nederlandse taal 
blijft een essentiële motor voor Davidsfonds. Taal is het belangrijkste bindmiddel 
binnen onze gemeenschap. ‘Taligheid’ biedt mensen kansen: op zelfredzaamheid, 
verbinding, engagement en schoonheid. In een globaliserende wereld is het 
cruciaal dat we dit unieke bindmiddel koesteren en beschermen. Liefde en zorg 
voor het Nederlands is en blijft een sociaal-culturele kernopdracht voor 
Davidsfonds. 

3. Een lerende samenleving als ‘conditio sine qua non’ Kennis van en respect voor 
ons Vlaamse erfgoed, onze tradities en onze geschiedenis willen we nog sterker 
uitdragen. Dit erfgoed heeft de kracht om mensen samen te brengen en te 
begeesteren, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, etniciteit of 
levensbeschouwing. Vlaanderen en de Vlaamse identiteit bestaan bij de gratie van 
gedeelde waarden en verhalen. Het vraagt dat we ons blijven verwonderen over 
wat er lokaal, bovenlokaal en Vlaanderen-breed te beleven valt. Davidsfonds heeft 
een lange traditie van lokaal actorschap en trekt de kaart van vernieuwing door 
open kennisdeling, coöperatief samenwerken en hybride organiseren. 

4. Een duurzame gemeenschap is een waardengemeenschap Mensen via 
cultuurbeleving samenbrengen doen we niet zonder reden. Cultuur is meer dan 
een consumptiegoed; het is de drager van waarden en betekenis. Davidsfonds 
beroept zich op de fundamentele waarden die door velen als ‘universeel’ of ‘de 
kern van de Verlichting’ worden beschouwd. Je hoeft geen christen te zijn om deze 
waarden te delen; je moet je enkel op een positieve en open manier willen 
verbinden met onze Vlaamse gemeenschap en de waarden waar ze voor staat.

Tijdens het zingen van De Vlaamse Leeuw 
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Een vereniging in beweging of een beweging die verenigt?

We mogen daarbij niet vergeten hoe 
cruciaal  de inzet van onze vrijwilligers 
is geweest en nog steeds is.  

Davidsfonds zou niet kunnen bestaan 
zonder de toewijding en het 
enthousiasme van haar leden en de 
vrijwilligers die zich dagelijks inzetten 
voor onze missie. Vandaag telt 
Davidsfonds enkele duizenden actieve 
vrijwilligers. Doorheen de afgelopen 
150 jaar zijn dat er waarschijnlijk meer 
dan honderdduizend geweest. Zij zijn de drijvende kracht achter onze lokale 
afdelingen, de organisatoren van talloze activiteiten, de hoeders van ons cultureel 
erfgoed. Zij vormen het kloppende hart van deze vereniging. Hun inzet verdient onze 
grootste waardering en dankbaarheid, want zonder hen zou Davidsfonds niet de 
beweging zijn die het vandaag is. 

Laten we ons daarom in de komende jaren inspireren door de vraag: “Zijn we met 
Davidsfonds een ‘(Vlaamse) vereniging in beweging’, of een ‘(Vlaamse) Beweging 
die verenigt?” 

Dames en heren, de impact van 150 jaar Davidsfonds is niet enkel voelbaar in de 
geschiedenisboeken, maar ook in de manier waarop onze samenleving vandaag 
gevormd is. Wij zijn een gemeenschap van denkers en doeners, van lezers en 
schrijvers, van zij die het verleden eren en de toekomst bouwen. 

Daarom is het aan ons om Davidsfonds niet alleen te zien als een eerbiedwaardige 
instelling, maar als een dynamisch instrument voor de toekomst. We mogen niet 
verzanden in nostalgie, hoe waardevol ons verleden ook is. In plaats daarvan moeten 
we de lessen van dat verleden gebruiken om een Vlaanderen te bouwen dat cultureel 
sterk, maatschappelijk betrokken en intellectueel levendig blijft.

Met trots, met passie, en misschien, voor de gelegenheid, met een goed glas bier of 
wijn erbij – want laten we eerlijk zijn, sommige tradities moeten we vooral in ere 
houden.

Lang leve het Davidsfonds! Lang leve Vlaanderen!

Het stadsbestuur overhandigde een 
geschenkmand. 
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DE MUZE 

De muze zocht een gedicht dat niet alleen uit letters bestaat maar ook 
over  letters gaat. 
�

HEIM WEE�

Toen Alfa voor het eerst zijn Bet ontmoette, 
Heeft hij haar lang met kennersblik aanschouwd. 
En nog dezelfde dag deed hij zijn aanzoek 
En nog dezelfde maand zijn zij getrouwd. 

En waren samen letterlijk gelukkig 
En hadden lief in letterlijke zin. 
En Bet schonk na verloop van negen maanden 
Het leven aan een vierentwintigling. 

Dat was de aanvang van de overwinning 
Van dit geletterd, kinderrijk geslacht 
Dat duizendtallen dromen heeft geschapen, 
Maar honderdduizenden heeft omgebracht, 

Dat menige bibliotheek heeft volgelogen, 
Dat dagelijks smaad schrijft in het ochtendblad, 
Dat laster pleegt in duizend conversaties, 
Dat roddelt op het land en in de stad. 

En was de dichter niet ter hulp gekomen, 
En wisten wij na alle laster niet 
Dat wat in proza enkel maar kan liegen 
Tot waarheid wordt gelouterd in een lied. 

Wie zou dan niet de tijd terug begeren, 
Toen Alfa vrijgezel was en haast stom, 
Wie zou niet liever vreedzaam vegeteren, 
In een sereen analfabetendom? 

Daan Zonderland -  Uit: Het gevleugelde hobbelpaard  
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